
Oecumenisch Leerhuis 2025: ‘De leegte voorbij’ 

 

Als werkgroep van het Oecumenisch Leerhuis Assen hebben wij bij het zoeken naar een nieuw thema 

gepraat over de toenemende secularisatie en ontkerkelijking. Veel mensen maken zich zorgen om de 

leegloop van de kerken. Ook in Assen weten we daar alles van. Kerken worden gesloten en gaan in de 

verkoop vanwege een sterk teruglopend aantal leden. Je hoort sommigen, vooral buiten de kerk dan 

wel eens zeggen: ‘Wees blij dat je van die knellende en beperkende boodschap van kerk en geloof af 

bent. Wees blij dat het leven geen zin heeft.’ Volgens hen is dat een blijde boodschap, omdat je vrij 

bent om die zin zelf in te vullen. Maar heel veel mensen zijn daar helemaal niet zo blij mee. 

Psychologen en psychiaters waarschuwen dat een groeiend aantal mensen, daarbij ook veel 

jongeren, lijden aan leegte en betekenisloosheid van hun leven. De seculiere samenleving heeft 

afgerekend met religie, maar daardoor is een gat ontstaan in het hart van de samenleving. Hoe ziet 

dat lege hart eruit en hoe gaan we er mee om?  

Daarover gaat het in het nieuwe seizoen van het Oecumenische Leerhuis. Hoe vinden we toch een 

inspirerende weg om verder te gaan? 

27 februari:  ‘Over geloof en ongeloof’ 

Op deze avond geeft de inleider een schets van de algemene staat van religie 

en geloof. Wat is de situatie van de secularisatie op dit moment in Nederland? 

Hoe is dat in de landen om ons heen en in andere delen van de wereld? Zijn er 

oorzaken aan te wijzen? Deze avond is bedoeld als een soort inleiding op de 

hele serie. 

 

Dr. Marten v.d. Meulen is Universitair docent Godsdienstsociologie aan de PThU. Hij bestudeerde kerken in 

nieuwe buitenwijken, migrantenkerken, dorpskerken en vele andere soorten kerken. 

 



 

13 maart: ‘Lijden aan de leegte’ 

 

Op deze avond is er aandacht voor de belevingsaspecten van de secularisatie 

en het verlies van zingeving. Wat doet deze ‘lege tijd’ met mensen? Er is veel 

eenzaamheid en psychische nood. Waar kunnen mensen nog terecht als de 

kerk en de pastor er niet meer zijn? Hoe gaan we om met deze mentale 

leegte?  

 
Prof. dr. Gerrit Glas, psychiater en filosoof en emeritus hoogleraar aan de Vrije Universiteit. Hij heeft zich 

dertig jaar lang bezig gehouden met vragen die spelen op het grensvlak van psychiatrie, filosofie en geloof.   

 

27 maart : ‘Ik wil leven het dient toch nergens voor’  gedichten en liedjes over geloof, twijfel en 

ongeloof 

De tijdgeest betrappen in hedendaagse gedichten en liedjes, dat staat ons voor 

ogen op deze avond. Hoe spelen geloof, twijfel en ongeloof daarin een rol? Dat 

blijkt heel boeiend en divers. Het wordt een afwisselende avond waarop veel 

te lezen en te horen zal zijn. Daarover gaan we dan met elkaar in gesprek.   

 
 

Peter van de Peppel is emeritus predikant van de PKN Assen 

  
10 april: ‘Op zoek naar een verhaal dat ons verbindt’.  

 
De afgelopen decennia zijn we in Nederland in buitengewoon rap tempo 

geseculariseerd. Dat lijkt een ongekende vrijheid op te leveren om te worden 

wie je wilt zijn, maar de keerzijde van de bevrijding van religies en ideologieën 

is een leegte die door veel mensen op het persoonlijke en maatschappelijke 

vlak gevoeld wordt. Wat is het verhaal dat ons dan met elkaar verbindt, dat zin 

en samenhang biedt, wanneer iedereen uitgaat van zijn of haar eigen 

waarheid? Wat is het narratief voor de komende generaties? Met welke 

verhalen komen we weg uit de leegte, hoe kunnen op zoek naar nieuwe vormen van zin en 

verbondenheid? 

 
Roek Lips is schrijver, spreker, film- en theatermaker. Een belangrijke drijfveer is voor hem de vraag hoe we 

onszelf verhouden tot grote veranderingen in een tijd die veel van ons vraagt. Hij verbindt eigen doorleefde 

ervaringen met inzichten die hij heeft opgedaan. 

 
De avonden (19.45-21.45 uur) worden gehouden in de Opstandingskerk, Wilgenbeemd 2 in Assen. Voor meer 

informatie: www.leerhuisassen.nl 

De toegangsprijs is € 8 per avond. De hele serie van 4 avonden is € 25. U kunt alleen contant bij de ingang 

betalen. En opgave vooraf is niet nodig. 

 

We hopen u graag te ontmoeten op één of meerdere avonden! 

Namens de werkgroep Oecumenisch Leerhuis 

Ina Nusselder (secr.) 

Email: info@leerhuisassen.nl 
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